
 



Voorwoord. 

 

 

Als heel jong is Martin Wichink begonnen met het 

schrijven van verhalen. 

 

Het gaf hem de mogelijkheid om zich tijdens het 

schrijven terug te trekken in zijn eigen door letters en 

woorden gevisualiseerde wereld. 

 

Deze “verzameling foto gedichten” is een bundeling 

“ongeslepen” emoties uit het dagelijks leven, 

vormgegeven in verhalen en gedichten van deze 

prijswinnende auteur.  

 

Deze prachtig samengestelde bundel van Martin’s 

meest toonaangevende teksten, geeft de lezer een 

verfrissende unieke kijk op de wereld. 

 

Deze foto gedichten is het eerste verzamelingsbundel 

welke op deze manier in openbaarheid komt en is 

ontstaan uit zijn passie voor schrijven.  
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Antelope Canyon tour. 
 

passaatwinden in de Nevada woestijn 
laat het rode zand dwarrelen heel fijn 
Canyons raken volledig onder de stof 

maken de buitenkant daarmee enorm dof 
 

het is weer wachten op het moessonseizoen 
met al het regenwater is daar altijd wel wat te doen 

kan uitgroeien tot een kolkende rivier 
zoekt dan uitweg door elk gat of kier 

 
de Antelope Canyon vormt hierin geen uitzondering 

het schurend zand doet met de modderstroom 
gewoon hun ding 

rotswanden verkleuren en slijten door de erosie 
dat gebeurt nu eenmaal bij een natuurlijke reactie 

 
wil geen afbreuk doen aan de indianen verhalen 
voor een toertocht door dit gebied moet je wel 

betalen 
de gids komt rechtstreeks van de Navajo stam 

als die begint te vertellen, is het hek van de dam 
 

heeft veel informatie over dit prachtige gebied 
levert wel prachtige foto’s op, zoals je hier ziet 

als tegen de middaguur de lichtstralen binnenkomen 



kan het magisch spel van licht en schaduw 
samenkomen 

 
je moet er ooit eens in het echt zijn geweest 
de gemaakte fotoserie is dan echt een feest 

een goede gids zorgt daar voor alles en dat is mooi 
maar verwacht aan het eind van de tour een 

welverdiende fooi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Applaus voor de klaproos. 
 

door de wind gedragen 
zo maar ergens gedumpt 
op een zanderige vlakte 

zie maar dat jij je red 
toch weet jij je te handhaven 

in de kiem gesmoord 
ragfijn zijn de stengels 

tussen alle wilde bloemen 
valt rood het meeste op 

als je voorzichtig de bladeren opent 
hou je menig bij heerlijk zoet 

tot je tijd is gekomen 
om weer verder te gaan 

door de wind gedragen…. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balanced rock. 

 

balancerende rotsblok 

die nog staat als een klok 

bijna zeventien meter boven de basis 

als de negenendertig meter hoogte waar is 

 

maar als deze ooit eens om valt 

het geluid door de atmosfeer knalt 

stofwolken ter plekke op doen stijgen 

om over het puin nog maar te zwijgen 

 

het reservaat ondervindt dan hinder 

met een bezienswaardigheid minder 

wat er overblijft moeten we dan nog maar eens zien 

er zijn nog meer rotsformaties daar te bekijken 

bovendien 

 

hopelijk duurt het omvallen nog lang 

en worden de mensen niet te snel bang 

maar veiligheid staat nu eenmaal voorop 

tot zolang prijkt de balancerende rots op de top 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berg je maar. 
 

in de ijstijd 
zijn er bergen verzet 

rotsvast voor langere tijd 
herontdekt door mens en dier 

 
spelonken worden holen 

verbonden door ingehakte gangen 
de oermens weet 
wat overleven is 

 
houwelen worden graaf- en boormachines 

tunnelvisie werpt een nieuwe blik 
verbindt landen met natuurlijke grondstoffen 

velen claimen het als mijn idee 
 

sportief willen wij nog sterker zijn 
door de top te beklimmen 

wie niet goed is voorbereid 
de berg zal daar van hen winnen 

 
door opwarming van de aarde 

verdwijnt er meer eeuwige liggende sneeuw 
als er gevaar voor lawines dreigt 

dan berg jij je maar 
 
 
 



als de natuur ons overleeft 
met een rotsvast vertrouwen 

onze levensstijl overwoekerd heeft 
ontstaat er vanzelf een nieuw tijdperk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conifeer. 
 

het zicht is remmend 
de kou belemmerend 

al ben ik bijna niet te zien 
sta als groen houdend bekend in het tuinmagazine 

 
ik ben een echte conifeer 

sta te pronken in allerlei soorten weer 
wordt geknipt met een heggenschaar 

staan parmantig in rij naast elkaar 
 

al staan we bekend als een afscheiding 
toch zorgen wij ook voor toewijding 

vogels vinden er gemakkelijk hun plek 
zorgen voor wat nageslacht voor hun vertrek 

 
stukjes van mij vinden aftrek bij een mooi bloemstuk 

of voor een kerstbakje word ik geplukt 
met mijn natuurlijke ranke vormen 

voldoe ik aan veel waarden en normen 
 

hoop dat je nu mij beter weet te waarderen 
zo ook de medische wetenschap mij weet te 

actualiseren 
zorg dus goed voor mens en dier 

omarm mij dan ook met veel plezier 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De kleur bepaal jij. 
 

we kleuren er wat af 
zijn het niet de exotische groenten 
dan wel de verschillende kruiden 

het oog wil ook wat 
 

we kleuren er wat af 
met onze natuurlijke vezels voor de kleding 

kan het nog bonter 
het oog wil ook wat 

 
we kleuren er wat af 

met oogschaduw en lippenstift 
vergeet ook de nagels niet 

het oog wil ook wat 
 

we kleuren er wat af 
schilderen muren, wanden en schilderijen 

blaren versieren onze rode handen 
het oog wil ook wat 

 
we kleuren er wat af 

maar denken vaak nog in zwart wit 
hoe flexibel ben jij in deze multiculturele 

samenleving 
het oog wil ook wat 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotogeniek. 
 

zo maar ergens op de grond 
is waar deze foto ontstond 

altijd weer op zoek naar iets te eten 
voor dit moment heb ik het geweten 

 
mijn wangen staan bol 

de wangzakken zitten vol 
als grondeekhoorn zoek ik graag 

voor iets in mijn maag 
 

leg meteen een wintervoorraad aan 
weet natuurlijk niet hoe het in de toekomst zal gaan 

maar veilig in mijn hol 
stop ik de hoekjes vol 

 
even een momentje in de zon 

dacht dat dat wel even kon 
voor de foto ben ik gezwicht 

omdat de lens al op mij was gericht 
 

doe het alsjeblieft niet voor het geld 
ben nogal op mijn privacy gesteld 

al heb ik misschien een streepje voor 
ik ga er nu wel vandoor 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het schuurtje van opa. 
 

de zee geeft, de zee neemt 
sterke kant van het water 
is wat iedere jutter weet 

die op pad gaat in een zuidwesterstorm 
 

de ene keer weinig, de andere keer veel 
materialen van bruikbaar hout of metaal 

zonder naam van de afzender 
krijgt door recyclen een waardig bestaan 

 
bij een enkele keer 

brengt voorspoed eten of drinken mee 
een feestmaal wordt dan geserveerd 

in een buitenlandse sfeer 
 

trofeeën worden in der loop van jaren 
verzameld en tentoongesteld 

ladders zat en blik op oneindig 
allemaal te vinden in het schuurtje van opa 

 
nu is alles anders 

het gevonden goed is 
voor het hele eiland 

in voor- en tegenspoed 
 
 
 



daarom ben ik blij 
met dit mooie jutters museum 

zodat iedereen kan zien 
wat mijn opa ons heeft geleerd 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rijp voelt rijk. 
 

als rijp op de takken 
wordt gevangen door eerste zonnestralen 

veranderen kristallen in diamanten 
zilverkleur in een goudgloed 

dit natuurverschijnsel wordt een parel genoemd 
van zoveel rijkdom mag je wel even van genieten 

weer voorbij voor je het weet 
vooral als de zon aan kracht wint 

het verrijkt wel mijn leven 
het is genieten van al dit moois 

 

 
 

 

 

 



Strandbed. 

 

zo maar ergens op het strand 

staan we wachtend in het zand 

schitteren in de volle zon 

waar het allemaal al vroeg begon 

 

met tractoren scheppen wij een band 

die zetten ons voor de huisjes op het strand 

een voor een krijgen wij een plek 

na een grondige eerste check 

 

we gooien ons cupido in de strijd 

voordat er een persoon op ons neer vlijt 

de buik slaat bij het bruinen de eerste brug 

daarna omdraaien volgt de rug 

 

slaat de warmte nu echt op hol 

is er voor de gast ook nog een parasol 

op het bijzettafeltje staat bij het eten ook nog een 

glas 

alles keurig betaald met de pinpas 

 

 

 

 



aan het einde van de dag is het mooi geweest 

dan is het voor ons weer opnieuw feest 

warm of niet gestapeld wordt er toch wel 

weer klaar voor de volgende zomer spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoop dat je van deze verzameling hebt genoten.  

 

Op mijn website staan nog meer verhalen en gedichten 

in deze bundelvorm. 

 

Kom, kijk en download op: 

 

https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-

gedichtenbundels 

 

Tot gauw. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Wichink. 
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