
 
 



Voorwoord. 

 

 

Als heel jong is Martin Wichink begonnen met het schrijven 

van verhalen. 

 

Het gaf hem de mogelijkheid om zich tijdens het schrijven 

terug te trekken in zijn eigen door letters en woorden 

gevisualiseerde wereld. 

 

Deze “verzameling foto gedichten” is een bundeling 

“ongeslepen” emoties uit het dagelijks leven, vormgegeven in 

verhalen en gedichten van deze prijswinnende auteur.  

 

Deze prachtig samengestelde bundel van Martin’s meest 

toonaangevende teksten, geeft de lezer een verfrissende 

unieke kijk op de wereld. 

 

Deze foto gedichten is het eerste verzamelingsbundel welke 

op deze manier in openbaarheid komt en is ontstaan uit zijn 

passie voor schrijven.  

 

 

Martin Wichink. 

 

 

 
 



Inhoud van deze verzameling gedichten: 

 

Als het regent. 

 

De vuist. 

 

Een zwaluw maakt nog geen zomer. 

 

Kom er bij. 

 

Dorpshuis Cultura. 

 

Mobieltjes idioot. 

 

Smaakmaker. 

 

Vergeten. 

 

Zo maar een straatje. 

 

Zondagsgang. 

 

 

 

 

 

 



als het regent 

 

de stad is mooi 

valt ten prooi 

als het regent 

 

plassen veranderen in geultjes 

trappen lijken op miniwatervallen 

als het regent 

 

water lijkt lek geschoten 

door de opspattende druppels 

als het regent 

 

buitenbloemen fleuren op 

fijnstof is weggespoeld 

als het regent 

 

water blijft staan 

boenwas is goed opgebracht 

als het regent 

 

mensen zijn meer gehaast 

om maar niet nat te worden 

als het regent 



 

de stad is mooi 

en is pas gezegend 

als het regent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de vuist 

 

Proef de woede 

Proef de kwaadheid 

Proef de onmacht 

Proef het verzet 

 

Hand in hand in opstand gekomen 

Samen grijpen ze de kans 

Voor een beter leven 

Gaan voor een nieuwe betere wereld 

 

Duim omhoog als het gelukt is 

Wijsvinger wijst schuldigen aan 

Middelvinger omhoog als vernedering 

Ringvinger trouwen helden 

Pink maar een traantje weg 

 



een zwaluw maakt nog geen zomer 

 

twee zwaluwen bij volle maan 

kwebbelden nog even met elkaar door 

over hun toekomstig samengaan 

ze hadden het beste met elkaar voor 

 

moesten ze nog langer wachten 

tot de rest van de hele groep 

of toch om de strijd wat te verzachten 

namen bij het schaarse licht elkander onder de loep 

 

een zwaluw maakt nog geen zomer 

ze zijn al met hun twee 

de liefde maakt van hem een dromer 

zij volgde hem gedwee 

 

een lange zwoele nacht 

het stel ging door tot de volgende morgen 

waar de liefde hen toe lacht 

voor een mooie zomer zonder zorgen 

 

 

 



in de nok een stevig nest gebouwd 

eieren worden dan gelegd 

gebroed in al zijn eenvoud 

de nieuwe generatie in het echt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kom er bij 

 

kom er bij 

zei de zoemende bij 

ik ben zo blij 

want ik mag frank en vrij 

bij al deze bloemen op rij 

lekkere honing maken voor jou en mij 

gezellig met de koeien in een wei 

of bij een maisland met een bloemenstrook opzij 

dus kom er gezellig bij 

er is genoeg voor jou en mij 

ik laat je lekker vrij 

kom maar langszij 

 
 

 



Dorpshuis Cultura 

 

Dit gemetselde markante gebouw 

Is het dorp Haarle al bijna een halve eeuw trouw 

Een gemeenschapshuis voor een groot legioen 

In ons dorpshuis is altijd wat te doen. 

 

Voor de lagere school was daar Gymmen voor de jeugd 

Een beetje beweging kon ik wel gebruiken en dat deed mij 

deugd 

Na afloop douchen voor de lol en het fatsoen 

In ons dorpshuis is altijd wat te doen 

 

Carnaval, Sinterklaas of met een ander feest 

Ik had weer wat gemist als ik er niet was geweest 

Met fel gekleurde lampen blauw, rood, geel en groen 

In ons dorpshuis is altijd wat te doen 

 

Om te spreken over deze bijzondere plek 

Velen hebben vast nog wel een goede herinnering aan deze 

stek 

Ik kwam voor het dansen en kreeg er mijn eerste zoen 

In ons dorpshuis is altijd wat te doen 

 

 

 

 



Het kerkblaadje zag daar het eerste levenslicht 

Het gele boekje bepaalt nu het dorpsgezicht 

Daar in staat geschreven wat wij nu weer samendoen 

In ons dorpshuis is altijd wat te doen 

 

De toneelgroep speelt er altijd hun stuk op de planken 

Met mij en ander publiek op stoelen en banken 

Iedereen is er welkom, van directeur tot Jan Boezeroen 

In ons dorpshuis is altijd wat te doen 

 

Aan deze plek bewaar ik een herinnering zo puur 

Het is toch wel mijn cultuurplek van het eerste uur 

Iedereen is er welkom jong, oud, rijp of groen 

In ons dorpshuis is altijd wat te doen. 

 
 

 



mobieltjes idioot 

 

zo maar ergens aan een rand van een sloot 

is waar ik mijn hulp aan bood 

waar ik haar redde van een wisse dood 

aan de kant stond alleen nog een idioot 

 

greep het kind met mijn bek 

aan de kant klonk veel onnozel veel gekwek 

die verscheurd een prooi zei een gek 

maar bracht mijn vracht naar de juiste plek 

 

de jonge ouders waren uiteraard heel blij 

schudde mij uit tussen de wachtende rij 

de hardste schreeuwers sprongen snel opzij 

gelukkig was dit drama nu voorbij 

 

mijn bazinnetjes zijn weer bekomen van de eerste 

schrik 

knuffelden mij stevig, maar vergaten even de lipstick 

de mobieltjes idioot zag zijn kans in een ogenblik 

maakte snel deze foto en hoorde nog de klik-klik 

 

 

 



misschien deed hij dit wel een beetje expres 

voelde een beetje de stress 

die nodig was bij deze les 

om te groeien in het dichten proces 

 
 

 

 

 

 

 



Smaakmaker 

 

geschild om te huilen 

versnippert met het grootste mes 

gefruit ben je nooit alleen 

toch ken je vele gerechten 

 

al wiebelen je tenen niet 

je geur is kenmerkend 

geplet, uitgeknepen of vermalen 

je blijft een vreemde smaakmaker 

 

je kan er luchtig over doen 

als de wind gunstig staat 

je darmflora floriseerd 

shit happens met een happy end 

 

Of je nu uit de mond meurt 

uit de poriën kan ook 

als je bloedbaan eenmaal goed stroomt 

verminderd het soms de druk 

 

 

 



 

hele volksstammen kennen jullie 

je bent geliefd en verguist 

maar als de knollen eenmaal op zijn 

komt de mens in beweging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vergeten 

 

met de hakken in het zand 

daar staan ze dan 

vergeten, verloren… zeg het maar 

zo heeft elk voorwerp op het strand zijn verhaal 

 

uit de tas gevallen 

waar ze bovenop stonden 

kind op de arm 

snel naar huis 

 

de tijd vergeten 

op deze zonnige dag 

een middag ontspanning 

tot de volgende afspraak 

 

wordt het een museumstuk 

of komt het bij de gevonden voorwerpen 

een hergebruik zal er volgen 

mits ze niet weggespoeld zijn 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zo maar een straatje 

 

zo maar een straatje in Bruchterveld 

een steegje van plezier 

altijd is er wat te doen en dat telt 

kijk eens wat een vertier 

 

een straat die valt buiten het strooibeleid 

vaders die twee weken vrij zijn 

het valt zo maar in de kerstvakantietijd 

dus is het tijd voor wat gein 

 

een laagje water over de bevroren grond 

begeleid tot aan de hoek van de straat 

wat er toen ontstond 

was een heuse ijsplaat 

 

kinderen die buiten spelen 

beginnen hun toernooi 

zo hoeven ze zich niet te vervelen 

en dat is wel zo mooi 

 

 

 

 



ouder beheren de koek en zopie tent 

genietend van de glühwein en andere drank 

de kids worden met een glaasje fris verwend 

zo is er geen enkele wanklank 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondagsgang 

 

elke zondag weer dezelfde drang 

mensenmassa’s lopen door de gang 

als de kerkklokken beginnen te roepen 

komen zij aanlopen in hele groepen 

 

moeders moeten zich kranig weren 

om iedereen te krijgen in hun zondagse kleren 

schoenen gepoetst en de haren strak in scheiding 

hierin hebben de vrouwen duidelijk de leiding 

 

voor iedereen een vijf cent koperen munt 

dat wordt de kerk wekelijks gegund 

stel eens voor dat je niet bent geweest 

een schrikbeeld dat door iedereen wordt gevreesd 

 

voor de gehele familie zou dit een zonde zijn 

dus tijdens de kerkgang maar even verbijten die pijn 

met een extra pepermuntje voel jij je even fris 

omdat er zo niks anders voor handen is 

 

 

 



 

zo beleeft ieder voor zich de zondagsrust 

wordt er na zes dagen hard werken even uitgerust 

weer thuisgekomen gaan uit de deftige kleren 

is het tijd om te genieten in de huiselijke sferen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoop dat je van deze verzameling hebt genoten.  

 

Op mijn website staan nog meer verhalen en gedichten in 

deze bundelvorm. 

 

Kom, kijk en download op: 

 
https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-gedichtenbundels 

 

Tot gauw. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Wichink. 

 

https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-gedichtenbundel

