
 



Voorwoord. 

 

 

Als heel jong is Martin Wichink begonnen met het 

schrijven van verhalen. 

 

Het gaf hem de mogelijkheid om zich tijdens het 

schrijven terug te trekken in zijn eigen door letters en 

woorden gevisualiseerde wereld. 

 

Deze “verzameling gedichten” is een bundeling 

“ongeslepen” emoties uit het dagelijks leven, 

vormgegeven in verhalen en gedichten van deze 

prijswinnende auteur.  

 

Deze prachtig samengestelde bundel van Martin’s 

meest toonaangevende teksten, geeft de lezer een 

verfrissende unieke kijk op de wereld. 

 

Deze gedichten is het zevende verzamelingsbundel 

welke op deze manier in openbaarheid komt en is 

ontstaan uit zijn passie voor schrijven.  

 

 

Martin Wichink. 



Inhoud van deze verzameling gedichten: 

 

Stil 

 

Traditie is maar net wat we er van willen maken 

 

Vakantie 

 

Vectorziekten 

 

Vluchteling in het verleden 

 

Vreemd gaan 

 

Vroeger kon je dromen van kerst 

 

Wat geld(t) voor jou 

 

We zijn nu eenmaal feestbeesten 

 

Wild op het menu 

 

Veel plezier bij het lezen van de gedichten. 

 

 



stil 

het is vier uur 

dat ik plots klaarwakker schrik 

alsof iemand iets is ingefluisterd 

daar kunnen ze me ’s nachts voor wakker maken 

 

geen enkel geluid bereikt mijn oren 

behalve mijn eigen rustige ademhaling 

wat me nu echt gewekt heeft 

daar begint mijn fout 

 

ga zonder zorgen naar bed 

dat zei mijn moeder altijd 

raar als je daar nu even aan moet denken 

het is al te laat 

 

onbewust heb ik deze wedstrijd mee genomen 

slaap  normaal meestal wel rustig in 

nu ik wakker ben geworden 

overdenk ik Peter’s lange zin 

 

in alle rust schieten voorbeelden in mijn hoofd voorbij 

waar het dit keer over zal gaan 

tot de oplossing dichterbij ligt dan ik denk 

kan dan nog een paar uurtjes slapen voor het opstaan 



traditie is maar net wat we er van willen maken 

 

de een is net gekomen 

een ander zie je gaan 

als er een is die grenzeloos over komt waaien 

daarin tegen kennen anderen al een eeuwenoud 

bestaan 

 

De meeste zijn er voor menselijk vermaak 

soms doen we de geesten in de ban 

uitgedost of geheel verkleed 

is hier dan een uitspatting van 

 

 

neem nou een traditie in december 

waar in een eeuwenoud lief kinderfeest 

midden in een Multiculturele samenleving 

waar ineens racisme wordt gevreesd 

 

er kan een hetze ontstaan 

al wil je dit niet 

als verliezer hiervan 

krijg je toegespeeld de zwarte piet 

 

 



maar liefdevol tafelen 

we eten al jaren grenzeloos 

en kennen daardoor vele vreemde dranken 

is deze traditie dan wel eindeloos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vakantie. 

 

Met de vakantie is men op z’n best. 

Goed te pas en eenmaal op weg vergeet men de rest. 

Ver weg naar het buitenland 

of dichter bij huis in Nederland. 

Ga je nu vliegen, met de auto of tent, 

maakt niks uit, als je er maar even uit bent. 

Bij thuiskomst is het nagenieten eenmaal begonnen. 

De tijd is voor de volgende vakantie dan zo gevonden. 

Dan begint het opnieuw dat feest. 

Net of je nog nooit weg bent geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vectorziekten 

 

krijgen vectorziekten hier steeds vaker een rol 

of houden we dit zelf in de hand volgens eigen protocol 

want de temperatuur slaat steeds vaker langzaam op 

hol 

en dat eist uiteindelijk toch zijn tol 

 

groeien groenten straks allen nog in beschermde 

kassen 

eten we dan alleen de geprepareerde gewassen 

of worden we nu wel ineens volwassen 

en doen wat aan de broeikasgassen 

 

dus moeten we nu wat doen aan ons klimaat 

als alles op deze voet door gaan is het te laat 

er is ook nog een volgende generatie die al klaar staat 

die is hier zeker bij gebaad 

 

slaan we nu dan de handen ineen 

en beginnen bij onszelf dan meteen 

we kunnen er niet langer meer omheen 

het is beter voor iedereen 

 



is liefde jouw vak 

bespeel dan de mensen met gemak 

verwijder dan deze zware rugzak vol ongemak 

in ruil voor al het goede wat even aan ons ontbrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vluchteling in het verleden 

 

De kastdeur wordt open gezet en rechts de bovenste 

lade uitgetrokken. 

Daar ligt het rode lingerie setje. 

Broekje wordt sierlijk aangepast. 

Topje zit als gegoten. 

Kousen tot de knie geschoven. 

Mini rokje onder de blouse. 

 

Rouge op de wangen 

Wenkbrauwen worden geëpileerd 

Wimpers krijgen meer kleur 

Lippen zijn rood het mooist 

Hoog op de hakken 

Kan de spiegel mijn goedkeuring wel dragen 

 

Hoor niet dat de sleutel wordt gedraaid 

De slaapkamerdeur zwaait open 

“Paps wat ben je aan het doen?” 

Eerst de vertwijfeling, maar een knuffel volgt 

“Je mist ma nog altijd he?” 

Dat is de band die ons raakt 

 



Vreemd gaan 

we doen het allemaal wel een 

ja, hallo, kijk maar niet zo vreemd 

ook jij doet het wel eens 

maar je mag dit helemaal zelf weten 

 

vaak is het een gemis 

een soort van honger 

we gaan dan in den vreemde 

een misstap is dan zo gemaakt 

 

het is ons eigen ik 

die daarin volledig mee instemt 

een vorm van gemis 

al is het maar voor even 

 

je komt toch weer terug 

in je eigen thuisbasis 

waar jij je happy voelt 

alleen af en toe mis je dan even iets 

 

de zon, de zee of bossen 

of vaar je liever op een meer 

een rondvaartboot volgen op een rivier 

we hebben er soms even behoefte aan 



Vroeger kon je dromen van kerst 

vroeger kon je dromen van kerst 

samen zijn met veel spelletjes erbij 

het hele gezin bij elkaar 

vanaf het ontbijt tot het slapen gaan 

 

vooraf een gekochte kerstboom halen uit het bos 

in een emmer gezet vol zand 

naar de kamer gesleept 

waar de versiering kon beginnen 

 

fel gekleurde lampjes 

zilverkleurige slingers 

hier en daar een vogel op een klem 

de piek fier in de top 

 

nu je ouder bent geworden 

naaste mensen zijn ontvallen 

het dromen minder wordt 

hoeft dit allemaal niet meer zo 

 

dan denk je wel eens aan de mensen 

die echt helemaal alleen zijn 

de donkerste dagen beleven 

om zij die de ander even zijn vergeten 



Wat geld(t) voor jou 

wat voor de een geldt 

geldt niet meteen voor de ander 

zeker niet met vakantiegeld 

zowel met geld als met de vakantie 

 

een gebruikt vakantiegeld 

alleen voor achterstallige betalingen 

weg zuurverdiende geld 

maar ook geen vakantie 

 

een ander geeft zijn vakantiegeld 

uit aan een dure reis 

laten weten waar je wel niet geweest bent 

maar op een gratis strand met droog brood 

 

weer een ander geniet er echt van 

houdt het dicht bij huis 

laat het vakantiegeld rollen 

betaalbare locatie en prettige uitjes 

 

zo maar even een terrasje pakken 

of een keer smakelijk luxe uit eten 

liefdevol relaxed ontspannen 

betaalbaar van je vakantie genieten 



We zijn nu eenmaal feestbeesten 

 

vroeger waren kermissen de ontmoetingsplek bij 

uitstek 

elke knecht, meid, zoon of dochter 

kreeg dan een dagje vrij 

na geslaagd stappen  ging je niet alleen naar huis 

 

kermissen zijn goed te combineren 

met de tentfeesten door de streek 

of ga je liever naar een festival toe 

evenementen zijn er genoeg te vinden 

 

 

carnaval, muziek in rocktempels of een avondje theater 

je kiest zelf jouw uitstapje maar uit 

gezelligheid kent geen tijd 

tot de corona kwam 

 

het moest ingedamd worden 

door deze vreselijke virus 

regels werden ingevoerd 

zonder de gevolgen te overzien 

 

 



is het goed of is het fout 

de schade is helaas al geleden 

toch kunnen we niet zonder een feestje 

al moeten we er zelf een bouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wild op het menu 

in de bosrijke omgeving 

van Doesburg en omstreken 

kwam ik een gezellig restaurant tegen 

dat was voor mij een goed teken 

 

even een kleine onderbreking van de rit 

de naam is ‘restaurant de liefde’ voor u 

ik kijk snel even op de kaart 

er staat vandaag wild op het menu 

 

voor het evenwicht in de natuur te herstellen 

is dit vlees geschoten tijdens de jacht 

alleen de mooiste dieren 

zijn naar hier gebracht 

 

de koks zijn al druk in de weer 

met alles wat de natuur ons biedt 

bakken, grillen, stoven, alles kan 

met verfijnde kruiden zoals je al ziet 

 

proef de finesse van dit heerlijke maal 

maar eet ‘wild’ rustig, zo als u het bliefde 

met dank aan al het personeel 

van restaurant de liefde 



Hoop dat je van deze verzameling hebt genoten.  

 

Wil U mij vrijwillig betalen voor deze verhalenbundel? 

Het bedrag mag je zelf kiezen. Dank je wel alvast 

hiervoor. 

 

Scan de QR- code met de camera app op je telefoon.  

                                                         
Of klik op de link hieronder. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=

D85x1sJ-RTGvAnkm_PoA9Q 

 

Op mijn website staan nog meer verhalen en gedichten 

in deze bundelvorm. 

Kom, kijk en download op: 

https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-

gedichtenbundels 

 

Tot gauw. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Wichink. 
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