
 



Voorwoord. 

 

 

Als heel jong is Martin Wichink begonnen met het 

schrijven van verhalen. 

 

Het gaf hem de mogelijkheid om zich tijdens het 

schrijven terug te trekken in zijn eigen door letters en 

woorden gevisualiseerde wereld. 

 

Deze “verzameling gedichten” is een bundeling 

“ongeslepen” emoties uit het dagelijks leven, 

vormgegeven in verhalen en gedichten van deze 

prijswinnende auteur.  

 

Deze prachtig samengestelde bundel van Martin’s 

meest toonaangevende teksten, geeft de lezer een 

verfrissende unieke kijk op de wereld. 

 

Deze gedichten is het vijfde verzamelingsbundel welke 

op deze manier in openbaarheid komt en is ontstaan 

uit zijn passie voor schrijven.  

 

 

Martin Wichink. 



Inhoud van deze verzameling gedichten: 

 

Magnums van de Appie 

 

Montmatremarkt 

 

Nachtvlinder 

 

Net als vijfenzeventig jaar geleden 

 

Normaal is het niet 

 

Onweer 

 

Plannen 

 

Respect 

 

Smelten 

 

Sprokkelkoning 

 

Veel leesplezier bij het lezen van deze gedichten. 

 
 



Magnums van Appie 

door krapte in mijn tijd 

beken ik tot mijn spijt 

dat ik voor het gemak 

dingen uit het diepvriesvak pak 

 

op zijn tijd een ijsje 

staat dan ook op mijn verlanglijstje 

een magnum met nootjes is favoriet 

zodat ik de tijd even vergeet en geniet 

 

al zijn ze niet de eerste in de rij 

ook de actie van Appie maakt me blij 

online je boodschappen bestellen 

je hoeft alleen maar te mailen of bellen 

 

zelfs ijs zit in het assortiment 

dat vind ik een heel experiment 

toch maar eens een poging wagen 

al blijf ik me een ding afvragen 

 

aanvinken is een ding 

betalen voor het gewin 

dan volgt er iets onlogisch 

accepteert u ook cookies 



Montmatremarkt 

 

zo maar even op een zonnige zondag 

zittend op een vrolijk terras 

midden in het gezellige centrum van Doesburg 

kijkend naar de mensen die voorbij trekken 

  

lopend langs de kraampjes 

die hier opgesteld zijn 

toch is het geen braderie 

wat je hier ziet 

  

de serveerster van restaurant De Liefde 

brengt mij een glas wijn 

vertelt dat iedere laatste zondag van de maand 

er een Montmartremarkt is in onze straat 

  

een Franse markt met wijn, kaas, antiek en kunst 

het is weer eens wat anders 

een nieuw concept wat gelukkig aan slaat 

wat mensen opnieuw kennis laat maken met deze 

mosterd stad 

  



 

toch ben ik blij verrast 

dat ook dit gedicht op de menukaart past 

mosterdsoep juist het begin is van 

eerst lekker eten, voordat ik de kunstzinnige markt ga 

bekijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachtvlinder 

 

in het voorjaar begint het gestaag 

als de eitjes uit komen 

het proces komt op gang 

als larven niet meer dromen 

 

rupsen in processie 

gaan vooral ’s nachts op pad 

bewegen met uiterste precisie 

naar het jonge eikenblad 

 

 

er ontstaan brandhaarden 

die veroorzaken bultjes en jeuk 

tegen onze menselijke waarden 

in het algemeen ervaren als niet leuk 

 

voor een natuurlijke bestrijding 

kennen wij de sluipwesp en koolmees 

hopend op de mogelijke bevrijding 

een bioloog die ons daar op wees 

 

 



de nachtvlinder gebruikt haar feromoon tijdens de 

vlucht 

vindt zo de partner van eigen soort 

gelegde eitjes worden bevrucht 

zo planten ze zich weer voort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



net als vijfenzeventig jaar geleden 

 

het lijk wel soort van wereldoorlog 

iedereen heeft er last van 

net als vijfenzeventig jaar geleden 

 

we gaan de onbekende vijand verslaan 

schouder aan schouder 

net als vijfenzeventig jaar geleden 

 

verschillende landen verenigen zich 

om samen sterker te zijn 

net als vijfenzeventig jaar geleden 

 

samen dringen we de vijand terug 

het laat wel zijn sporen na 

net als vijfenzeventig jaar geleden 

 

we betreuren de doden 

herdenken alle helden 

net als vijfenzeventig jaar geleden 

 

laten we opnieuw beginnen 

een wereld vol respect 

net als vijfenzeventig jaar geleden 



 

weer samenwerken en naar elkaar omzien 

het zal gaan met vallen en opstaan 

net als vijfenzeventig jaar geleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normaal is het niet 

 

ruim veertig jaar geleden 

kwam het wild uit de Achterhoek 

aangeschoten of niet 

speelde het machtige Hilversum met deze nieuwe vorm 

van Nederpop zoek 

 

oerend hard kwamen ze er aan 

en bleven deurdonderen 

de klok bleef op rock staan 

want de boer was immers troef 

 

 

het aanhangersschap groeide 

en kreeg zijn eigen gilde 

die tent na tent vulde en boeide 

in voor u misschien elk onbekend gehucht 

 

de boer dat is de kerel 

die het moet doen 

wat zou Nederland zijn zonder zijn producten 

wie houdt het landschap toch zo mooi groen 

 

 



menig restaurant is blij met dit stukje eerlijk vlees 

voor u gesneden en gebakken staat dit heerlijke maal 

kom dit gerust eens liefdevol proeven 

dit is toch niet normaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onweer 

 

Een lichtflits 

Een knal 

Bliksem, het onweert 

Snel als een bliksemschicht 

Donderen de inslagen naar beneden 

Na de regen keert de rust terug 

Waar bij daglicht, de vernietigende schade duidelijk 

wordt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plannen 

 

jaren geleden 

was het ontstaan van het gele boekje een feit 

vol informatie en meldingen van verenigingen 

van opening tot sluitingstijd 

 

digitaal doet ook zijn intrede 

haarle.com ziet het levenslicht 

websites vol foto’s en informatie 

vele vrijwilligers geven ons dorp een gezicht 

 

extra info over het geplande evenement 

schrijven van een verhaal of een column is het nieuw 

mandaat 

waar nieuwe ideeën worden uitgerold 

staan vrijwilligers al weer paraat 

 

de agenda is om te plannen 

toch lopen we soms om elkaar heen 

als we allen het gele boekje eens goed bestuderen 

valt de samenwerking goed ineen 

 

 

 



respect 

respect is waardering hebben 

vanwege prestaties, kwaliteiten of vaardigheden 

de oorsprong ligt in het rekening houden met 

als je dat kunt ben je al een heel eind 

 

je kan een geloof aanhangen 

die anders is dan jij voor ogen hebt 

zolang deze in vrijheid beleefd kan worden 

zonder een ander de wil op te leggen 

 

ben je Bourgondiër, veganist of vegetariër 

ieder kiest zijn eigen weg 

met respect voor eigen inzicht 

soms in dialoog verder verteld 

 

zoek samen een balans 

in spijzen en dranken 

maak het tafelen weer gezellig 

heb met elkander veel plezier 

 

heb een luisterend oor 

voor een eventuele verandering 

het kost soms zo weinig 

neem daar eens beetje het geduld voor 



Smelten 

Waar oorlog en verdeeldheid heersen 

en ontheemden op de vlucht slaan 

Smelt humaan Nederland 

voor helpende handen 

 

Waar de polen smelten en het water stijgt 

willen wij met subsidies 

een groener Nederland 

voor wat schijnveiligheid 

 

Als het orkaan seizoen weer begint 

huizen, bomen omver worden geblazen 

smelten wij voor beelden van de goede doelen 

zodat het hopelijk daar bij blijft 

 

Graag lopen we met wereldmachten mee 

Mee snoepen voor geld en opdrachten 

Smelten voor het wij gevoel 

en sluiten dan de ogen voor eerder genomen doelen 

 

maar als de kleindochter van ruim anderhalf 

op me toe komt lopen en opa roepend 

voor een knuffel, liefde en wat aandacht 

dan smelt ik 



Sprokkelkoning 

op Valentijnsdag kwamen jullie kijken 

hoorde mensen praten over een sprokkelmaand 

kwam wel gelijk naar jou toe 

een lik over je hand was genoeg 

 

wanhopig was ik in het begin 

een spring in het veld met soms een bokkenpruik op 

zinlijkheid kwam vanzelf 

van krant tot later op de uitlaatplaats 

 

ben ook nog naar school geweest 

voor de nodige regels 

jij de punten met een diploma en ik de koekjes 

zo zijn we een leuk span geworden 

 

we lopen graag kilometerslang 

door het bos en over de hei 

stokken gooiend, apporteren en mee slepen naar huis 

sprokkel zo het hout bij elkaar voor de open haard 

 

waar ik ’s avonds bij mag gaan liggen 

op mijn eigen kleed wakend voor elk gevaar 

waarvan je nooit weet of die opduikt 

liefde moet wel van twee kanten komen 



Hoop dat je van deze verzameling hebt genoten.  

 

Wil U mij vrijwillig betalen voor deze verhalenbundel? 

Het bedrag mag je zelf kiezen. Dank je wel alvast 

hiervoor. 

 

Scan de QR- code met de camera app op je telefoon.  

                                                         
Of klik op de link hieronder. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=

D85x1sJ-RTGvAnkm_PoA9Q 

 

Op mijn website staan nog meer verhalen en gedichten 

in deze bundelvorm. 

Kom, kijk en download op: 

https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-

gedichtenbundels 

 

Tot gauw. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Wichink. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=D85x1sJ-RTGvAnkm_PoA9Q
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=D85x1sJ-RTGvAnkm_PoA9Q
https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-gedichtenbundel
https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-gedichtenbundel

