
 



 

Voorwoord. 

 

 

Als heel jong is Martin Wichink begonnen met het schrijven van 

verhalen. 

 

Het gaf hem de mogelijkheid om zich tijdens het schrijven terug te 

trekken in zijn eigen door letters en woorden gevisualiseerde 

wereld. 

 

Deze “verzameling gedichten” is een bundeling “ongeslepen” 

emoties uit het dagelijks leven, vormgegeven in verhalen en 

gedichten van deze prijswinnende auteur.  

 

Deze prachtig samengestelde bundel van Martin’s meest 

toonaangevende teksten, geeft de lezer een verfrissende unieke kijk 

op de wereld. 

 

Deze gedichten is het eerste verzamelingsbundel welke op deze 

manier in openbaarheid komt en is ontstaan uit zijn passie voor 

schrijven.  

 

 

Martin Wichink. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud van deze verzameling gedichten: 

 

777 jaar stadsrechten. 

 

Als de Haarlese vlag wappert. 

 

Beach volleybal. 

 

Cultureel erfgoed. 

 

De eik. 

 

Dr. Klungel. 

 

Een jaar. 

 

Eeuwige liefde. 

 

Even verliefd. 

 

Geniet met mate. 

 

Wens je veel leesplezier bij deze gedichten. 



 

 

777 jaar stadsrechten 

 

777 jaar stadrechten 

daar heeft Doesburg aardig voor moeten vechten 

als een van de vijf stemhebbende steden 

laten dit de staten van kwartier Zutphen duidelijk weten 

 

eerst zijn de Geuzen langs gekomen 

en hebben de stad ingenomen 

een Spaanse veldheer probeerde het nog met een list 

de hun strijd is bij de Berkumerbrug beslist 

 

ook de Fransen laten Doesburg niet ongemoeid 

daardoor is de stad een beetje uitgebloeid 

belangrijke invloeden lijken verdwenen 

zodat een slaperig stadje is verschenen 

 

de Duitse leger bezet het in de tweede wereld oorlog 

maar Doesburg veert daarna weer op als een buldog 

eerst groei met het Molenveld 

daar is later de Ooi, Beinum en Campstede er bij geteld 

 

met de Martinikerk in het midden 

kan Doesburg trots dit jubileum aanbidden 

volgens de liefdevolle buren 

mogen de stadsrechten zo nog jaren duren 

 

 

 



 

als de Haarlese vlag wappert 

 

als de Haarlese vlag wappert 

is er altijd wel wat aan de hand 

neem nou carnaval 

we verliezen dan even ons verstand 

 

als de Haarlese vlag wappert 

is er altijd wel wat aan de hand 

op vier mei herdenken we alle gevallenen 

vijf mei de bevrijding van heel Nederland 

 

als de Haarlese vlag wappert 

is er altijd wel wat aan de hand 

met koningsdag, kermis en bij de kinderspelenmiddag op het plein 

fanatiek strijdend… oog om oog, tand om tand 

 

als de Haarlese vlag wappert 

is er altijd wel wat aan de hand 

met een bijzondere gebeurtenis of iemand die is geslaagd 

die gooit na hard blokken zijn schoolboeken aan de kant 

 

als de Haarlese vlag niet meer wappert 

is er waarschijnlijk niks aan de hand 

we leiden ons rustige leventje weer 

zoals we gewend zijn op het platteland 

 

 

 



 

Beach volleybal 

 

een snoekduik 

de bal veert omhoog 

een ander springt en slaat zijn smash 

weer een punt 

 

het zand kriebelt tussen je tenen 

tijdens dit vrolijke volksvermaak 

een Beach strand op een kerkplein 

zo maar ergens midden in de stad 

 

vol zitten de terrasjes rondom 

moedigen de strijdende partijen aan 

een opslag met netfout volgt 

een gejoel vult dan het luchtruim 

 

nu is het erop of eronder 

de tijd dringt 

bij deze gelijke stand 

wie wordt er winnaar 

 

hoog houden we de wisselbeker 

vieren samen de victorie 

spijzen en dranken smelten samen 

we moeten er tenslotte weer een jaar op teren 

 

 

 



 

 

Cultureel erfgoed 

 

culturele ontmoeting 

op de eerste zondag in mei 

Doesburg is zichzelf weer bloeiend aan het promoten 

voor de zoveelste keer op rij 

 

kom je voor kunst 

of neem je liever 

een kijkje in een atelier 

misschien is een oude ambacht wel iets actiever 

 

voor muziek en dansen 

in de Gasthuiskerk 

is er een open podium 

voor een kinderoptreden van eigen werk 

 

neem anders een kijkje bij De Roode Tooren 

een streekmuseum met de IJssel als strijdtoneel 

er is nog zoveel te ontdekken 

of wordt dit jou allemaal te veel 

 

gun jezelf dan even rust in restaurant De Liefde 

met geniale wijnen bij de vele gerechten op de kaart 

waar je de Doesburgse cultuur nog proeven kan 

zo is het leven daar en dat is het waard 

 

 



 

 

 

De eik 

 

daar ligt de gevallen dikke eik 

door een zware storm geveld 

vele mensen die even komen kijken 

ze reageren zeer ontsteld 

 

de meesten wisten niet anders 

of de eik die stond daar maar 

soms beplakt met een affiche of foto 

voor iedereen heel herkenbaar 

 

bekrast met namen 

van de vele liefdesstellen 

de eik kende ze allemaal 

en zou dit nooit verder vertellen 

 

nog languit ligt de eik op het plein 

met het zand nog tussen de tenen 

wachten op de dingen die komen gaan 

tussen de gebrokkelde stenen 

 

een kettingzaag doet zijn werk 

boven alles gaat nu eenmaal de veiligheid 

in etappes gaat het nu snel met de boom 

en is het dorp zijn beroemde eik kwijt 
 



 

 

 

 

Dr. Klungel 

 

Als hier de zaklamp brand 

Ga dan maar even aan de kant 

Het is dokter Klungel  die hier opereert 

Dan gaat er steeds wat verkeerd 

 

Prikt hij in de ogen met een priem 

Dan ga je vast beter door zien 

Met de grote accuboor 

maakt hij oorbelgaatjes in je oor 

 

Dan pakt hij een bezemsteel 

En kijkt hij bij jou diep in de keel 

Een gebroken hart 

Repareert hij met een gard 

 

Met de grote zaag 

Haalt hij eten uit je maag 

Zijn je benen een beetje krom 

Slaat hij ze met de hamer zo weer recht… bommer de bom 

 

Wie van de kinderen is nu niet meer bang 

Dokter Klungel wil vandaag vingernagels knippen met de nijptang 

Niemand… wat jammer vind ik dat 

Dan mogen jullie nu weer verder op pad. 

 



Verder nog veel plezier 

Dokter Klungel blijft wel hier 

Misschien zijn andere kinderen niet bang 

en kan dokter Klungel daar wel aan de gang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een jaar. 

 

na zevenendertig jaar 

spelen ze het weer klaar 

de administratie opent de deur licht 

voor een leuk verhaal of een gedicht 

 

vijf personages doen hieraan mee 

schrijven hun stukje naar eigen idee 

zelfs het dialect mag niet verloren gaan 

zeker niet wat Haarle in al die jaren al heeft doorstaan 

 

als het gele boekje na al die jaren nog zo wordt gelezen 

moet het informatief toch wel goed wezen 

er is ruimte voor groot en klein 

dat maakt het wonen in een dorp ook zo fijn 

 

zelfs protesten krijgen hun bedenkingen 

strijdlustig tot in de hoogste kringen 

samen spelen we dit klaar 

dit alles in amper een jaar 

 

in stilte wordt dit lustrum gevierd 

misschien word er nog een kop koffie versiert 

om de schrijvers zo te bedanken voor hun inzet 

daar ze met het schrijfvirus zijn besmet 
 

 

 

 

 



Eeuwige liefde 

 

Op de voorpagina voor de foto, daar keken ze elkaar aan. 

Jan Zwaan en zijn Sjaan. 

Dobberend op het water. 

Trillend van geluk. 

Niet voor even. 

Maar voor het verdere aardse bestaan. 

 

 

 

 

 



even verliefd 

 

na een middag shoppen in de stad 

stap ik op een druk perron 

in een volle trein 

al mijn tassen meeslepend 

 

doe de deur van de coupe open 

zie dat de zitplaatsen allemaal bezet zijn 

even kijken aan de andere kant… totdat 

een stem zegt dat ik plaats mag nemen 

 

loop naar achteren toe 

en zie dat er nog een plaatsje vrij is 

vermoeid ga ik zitten 

tegenover een knappe dame 

 

hoewel ik mijn ogen even sluit 

kan ik het toch niet laten 

glurend door mijn wimpers 

bekijk ik haar van top tot teen 

 

deze schoonheid heeft mij geroepen 

ben zelf vrijgezel eerste klas 

dat moet een teken aan de wand zijn 

vlinders verdrijven plots mijn vermoeidheid 

 

dan gaat de mobiele telefoon 

blosjes verschijnen op haar wangen 

verliefde woordjes gaan over en weer 

begrijp na het gesprek dat het haar vriendje was 



Geniet met mate 

 

de liefde van de mens gaat door de maag 

daar is toch niks mis mee 

of is dit mosterd(soep) voor de maaltijd 

je moet toch wat eten 

 

gepofte aardappelen, gestoofde groente 

gegrild vlees of gerookte vis 

een tevreden roker is geen onruststoker 

toch… 

 

je kan water bij de wijn doen 

drink anders alcohol en suiker vrij 

of no bubbels 

hoe moeilijk kan het zijn 

 

fruit als toetje 

een keer wat anders dan ijs 

prachtig opgemaakt met passie 

culinaire kunst van de chef-kok 

 

dus waarom de maag verkleinen 

als je met kleine stapjes langzaam kunt minderen 

laat dan deze modegrill maar verdwijnen 

zodat de mens blijven genieten kan 

 

 

 

 



 

Hoop dat je van deze verzameling hebt genoten. 

 

Op mijn website staan nog meer verhalen en gedichten in deze 

bundelvorm. 

Kom, kijk en download op: 

 

https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-gedichtenbundels 

 

Tot gauw. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Wichink. 

 

https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-gedichtenbundel

