
 



Voorwoord. 

 

Als heel jong is Martin Wichink begonnen met het 

schrijven van verhalen. 

 

Het gaf hem de mogelijkheid om zich tijdens het 

schrijven terug te trekken in zijn eigen door letters en 

woorden gevisualiseerde wereld. 

 

Deze “verzameling Rinkel verhalen” is een bundeling 

“ongeslepen” emoties uit het dagelijks leven, 

vormgegeven in verhalen en gedichten van deze 

prijswinnende auteur.  

 

Deze prachtig samengestelde bundel van Martin’s 

meest toonaangevende teksten, geeft de lezer een 

verfrissende unieke kijk op de wereld. 

 

Deze verhalen is het eerste verzamelingsbundel welke 

op deze manier in openbaarheid komt en is ontstaan 

uit zijn passie voor schrijven.  

 

 

Martin Wichink. 

 



 
 

Inhoud van deze verzameling verhalen: 

 

Als ik voor een dag de paus mocht zijn voor een Paas 

toespraak. 

 

Even dit en even dat in 2018. 

 

Gezichtsmasker. 

 

Goedgekeurd. 

 

Haarle15. 

 

Wens je veel plezier bij het lezen van deze Rinkel 

verhalen, geschreven op een thema. 

 



 
 

Als ik voor een dag de paus mocht zijn voor een Paas 

toespraak. 

 

Als ik voor een dag de Paus mocht zijn voor een Paas 

toespraak? Weet niet eens of ik dit al zou durven, laat 

staan doen. Maar goed, op schrift kan ik hier een 

dappere poging wagen. 

 

Pasen is een Christelijke viering van de opstanding van 

Jezus. Christenen vieren de toegang tot een nieuw en 

eeuwig leven. Zogezegd een nieuwe start dus, vrij 

vertaald. Nu worden er wel meer dingen vrij vertaald. 

Dat is soms maar goed ook, dat maakt de boodschap 

soms alleen maar duidelijker.  

Over boodschappen gesproken, supermarkten hebben 

dit veel beter begrepen. Kijk maar eens om je heen als 

je daar bent. Hoeveel geloven kunnen hier vrij langs 

elkaar heen bewegen, zonder ook maar een moment 



vrede in gevaar te brengen. Als je iets verder kijkt dan 

je neus lang is, zie je vaak dat slogans hun werk doen.  

 

Neem nou Albert Heijn, die blijft op de kleintjes letten. 

Als je dit vrij vertaald, dan letten ze ook op de minder 

bedeelden onder ons. Een eigen merk voor een 

goedkopere prijs. Moestuintjes sparen voor de 

voedselbank, zodat die met vrijwilligers extra eigen 

gezonde groenten en fruit kunnen kweken.  

Of zoals Emté, vers, voordelig en vriendelijk. 

Ruimdenkend is dit samen verse problemen samen 

aanpakken met respect voor elkaars mening. 

Die werken dan weer samen met de Lidl, hoogste 

kwaliteit voor de laagste prijs. Samen kiezen voor 

oplossingen, die duidelijk geven in de samenleving en 

soms onnodig geld over de balk smijten proberen te 

vermijden. 

Aldi begon ooit in al zijn eenvoud. Dus geen poespas, 

alleen maar kijken wat er nodig is.  

Dirk van den Broek blijft je verbazen. Openstaan voor 

een andere cultuur. Smaken verschillen, maar kunnen 

ook verbroederen.  

Anders vind je het bij de Spar. Samen een boompje 

planten voor een lang en gezonder relatie naast elkaar. 



Zoals ze bij Jumbo zeggen, laten we weer eens gewoon 

doen. Niet altijd beter willen zijn of groot doen, maar 

elkaar helpen. 

Bij COOP denken ze dat je samen het verschil kan 

maken. Dat is wel zo, zolang je maar met elkaar in 

gesprek blijft, samen oplossingen bedenken en respect 

houdt voor elkaar. 

Plus punt is goed eten, daar houden we van. 

Gezelligheid samen kent geen tijd. Juist door samen te 

gaan met eten en drinken, maak je tijd voor elkaar. Dit 

leidt alleen maar tot verbroedering. 

 

De wereld is een grote supermarkt.  Als we dit alles een 

beetje voor ogen houden, dan is er een nieuw 

vreedzaam leven mogelijk naast elkaar. Respectvol en 

behulpzaam voor elkaar klaar staan. Dan hou je alles 

betaalbaar zonder winstoogmerk. Er is dan geen Judas, 

die er een haan na laat kraaien.  

 

Amen. 

  

Pausvriendelijk Martinus de eerste. 

 

 



 
 

Even dit en even dat in 2018. 

 

Het begon in januari gelijk al goed. Na jaren gebruik 

moest de auto vervangen worden. Weer even wennen, 

maar nu scheuren we ook weer overal naar toe. 

Februari werd er mij gevraagd of ik vak instructeur 

wilde worden, maar daar zat wel een cursus aan vast. 

Prima, geen probleem. Nog geen week later werd ik 

geroepen op kantoor. Ik was geselecteerd om in vier 

ploegen te gaan starten. Compleet verrast, omdat ik 

dan geen vaste plek meer zou hebben, maar was al op 

diverse plekken inzetbaar. Dit is wel moeilijker te 

combineren met het vak instructeur schap. Maar goed, 

zou dan wel de laatste machine van de afdeling moeten 

leren. Zou daar alle ruimte voor krijgen. Met zijn drieën 

in vier ploegen, terwijl de rest in drie ploegen zit. Met 

zijn drieën wel besloten om samen de BHV cursus te 



volgen, want een moest dat zijn. In totaal vijf cursussen 

gevolgd dit jaar en twee workshops. Qua opleiding in 

de productie zelf is weinig van gekomen, daar ik 

geregeld op andere plekken ingezet werd. 

 

Half maart alweer lijstjes maken voor de paasattenties 

voor De Zonnebloem. Deze vlak voor Pasen ophalen en 

uitdelen aan de vrijwilligers, zodat deze die weg 

kunnen brengen naar zieken en mensen in de 

verpleeghuizen. 

 

Op de laatste dag van april zijn wij samen als opa en 

oma verblijd met onze derde kleindochter. Daardoor 

hebben we onze vakantie ook weer gepland in de 

Achterhoek, zodat we voor de oudste twee ook nog 

iets kunnen betekenen in hun vakantie. Er op uit 

trekken met zo’n kleine is meestal dan geen optie. Na 

een paar nachtjes logeren en leuke dingen doen, moest 

opa dit jaar drie vakantieboeken maken. Dat doet hij 

elk jaar. In Power point foto’s plaatsen met teksten van 

hun eigen bijzondere uitspraken, maar ook van de 

leuke gebeurtenissen. Dit jaar was het picknicken op 

een regenboogbrug, over een brug lopen met aan de 

ene kant Nederland en de andere kant Duitsland. Wie 

doet dit nou lopend. Verder nog even een chippie eten 



en een capri sun drinken op een prinsessenbank. De 

meiden houden nu eenmaal van verrassingen. 

 

Tussendoor even ontspannen in Nuenen tijdens de 

gezellige meeting. Opnieuw leuke nieuwe mensen 

ontmoet, maar ook oudgedienden gedag gezegd. Met 

een koffer extra vol verrassingen weer huiswaarts 

gekeerd. Opnieuw weer een geslaagde dag. 

 

In September beginnen de voorbereidingen alweer 

voor de Nationale Ziekendag en Sinterklaasfeest voor 

De Zonnebloem. Mijn partner is al zes jaar lid van het 

bestuur en verzorgd de activiteiten van de vereniging. 

Voor lijstjes en papierenwerk ondersteun ik haar hierin. 

Verder de afgelopen jaren ook veel dingen 

geautomatiseerd via de computer en een website 

hiervoor opgezet. Daardoor ben ik nu ook vrijwilliger 

geworden en verzorg de website van de vereniging, de 

webpagina van ons dorps website en bij de landelijke 

Zonnebloem onze webpagina. Verder help ik mee met 

de uitstapjes als rolstoel duwen of andere hand en 

spandiensten. Een boottochtje over de Vecht gemaakt 

en naar de kerstshow in de grootste Intratuin van 

Nederland geweest.  



Na definitieve goedkeuring over de namen van wie een 

sinterklaas pakje krijgt, kan ik de lijsten en strookjes 

uitprinten. De strookjes moeten ook nog even 

gesneden worden. Dan de grote enveloppe opsturen 

naar een dorp ongeveer 35 kilometer verderop, waar 

we al meer dan dertig jaar een uitwisseling mee 

hebben. 

Zo even rust…. Nou nee dus. Zwager moet gedwongen 

overhuizen, maar hoeven er niet bij te zijn met het 

verhuizen. Wel gaan we daar later naar toe om diverse 

dingen op te hangen of in elkaar te schroeven. Verder 

opnieuw contacten leggen met de begeleiding en met 

nieuwe mensen, die qua hulp nu weer om de hoek 

komen kijken. We blijven eerste aanspreekpunt in 

mindere tijden, dus een goed contact is dan van groot 

belang, omdat we wel eerst weer een uur moeten 

rijden om direct hulp te kunnen bieden. Een helpende 

hand op afstand is dan ook prettig en van belang.  

 

Eind november en begin december past mijn partner 

op de drie kleinkinderen bij hen thuis. Vader en 

moeder spelen Sinterklaas en zwarte piet op diverse 

plekken en voorzien zo extra in hun inkomsten.  

Zelf druk in de weer met de uitwisseling van de 50 

sinterklaaspakjes. Vrijdag komen ze alles brengen in 



een uur tijd. Lijsten moeten kloppen en worden goed 

gecontroleerd. De pakjesmakers krijgen ook een kleine 

attentie mee. Drie mensen moeten we nog nabellen en 

komen dan alsnog hun pakje brengen.  

Zaterdag tegen de middag komen de vrijwilligers hun 

weg te brengen halen, nadat ’s morgens de andere 

vereniging alle pakjes hebben geruild met die van ons. 

Dan is er koffie met een stuk speculaas. Wie hard werkt 

moet ook lekker snoepen. 

Met de eigen vijf pakjes die wij weg moeten brengen, 

keer ik huiswaarts. Verspreid over een aantal dagen 

brengen wij de pakjes naar de dorpsbewoners en 

plakken hier een gezellige middag aan vast met een 

praatje en wat aandacht. 

Dan komt de kerst alweer om de hoek kijken. Nieuwe 

lijsten, nieuwe namen van zieke dorpsbewoners. Soms 

even dubben of die wel echt op de lijst moet. Vrouwtje 

met een andere vrijwilliger samen op pad voor 

inkopen, terwijl in onze woonkamer al de behangtafel 

is klaarzet, want ook nu moeten er weer een kleine 

veertig attenties weggebracht worden naar zieken en 

mensen uit Haarle, die in een verzorgingshuis 

verblijven. Ook de veranderde en aangepaste lijst ligt 

alweer klaar voor verwerking. In een paar middagen 



zijn deze dan ook alweer verdeeld onder de 

vrijwilligers. 

Dan alweer op pad om onze kerstpakketten op te 

halen. Deze verdelen in een paar dingen die we zelf 

lekker vinden en dan ook dik verdiend hebben. Ook 

staan wij opnieuw weer stil bij de medemens met een 

minima. Daar gaat het tweede pakket (soms extra 

aangevuld) naar toe. Dit jaar mocht ik ook in opdracht 

van iemand anders een pakket aanbieden, die hiervoor 

zelf niet in staat was. Met plezier gedaan. 

Vanaf januari komen wij weer in drie ploegen… 

voorlopig. We zien wel weer. Eerst gezamenlijk de kerst 

vieren en de jaarwisseling. Iedereen fijne dagen en al 

het goede voor 2019. We zien vanzelf wel weer wat dit 

dan gaat brengen.  We blijven in ieder geval in 

beweging. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gezichtsmasker. 

 

Welk masker draag jij? 
 
Maskers voor het gezicht kent al een eeuwenoud 
bestaan. Ik zal er voor jullie een paar de revue laten 
passeren. 
 
In de oudheid kennen ze dodenmaskers, maar ook 
gelaatmaskers gesneden uit hout, leer, was of andere 
materialen. Die dan de duivel moest verbannen of 
andere boven natuurlijke krachten. Dit gebeurde al 
jaren voor de geboortetelling van Christus.  
 
Heel anders is het als een masker wordt gebruikt voor 
rituelen als trouwen en rouwen. Dit gaat vaak gepaard 
met een rituele dans. Dit zie je bij primitieve stammen, 
zoals bijvoorbeeld de indianen. 
Hoofddoeken of gelaatsbescherming vind je meestal 
weer in Bijbelverzen. Voor de een is het nu nog geloof, 



voor de ander is het een oud ritueel, zoals bij een oude 
klederdracht uit de vorige eeuw(en). Het is maar net 
met wat voor geloof jij aanhangt. 
 
Anders wordt het als je het gebruikt voor goed en 
slecht. Soldaten kennen maskers voor uitstraling en 
bescherming. Inbrekers gebruiken het om niet herkend 
te worden bij het insluipen, net als bij een 
arrestatieteam voor een inval.  
Zorro had daarintegen een masker als herkenning, 
maar wilde ook niet herkend worden.  
 
Een gezichtsmasker in de gezondheid is weer een hele 
andere vorm. Je reinigt je huis en het ontspant ook nog 
eens. Voor elk huid is er wel iets te vinden. Voor een 
droge huid ben je hydraterende maskers nodig. Die 
drogen je huid niet verder uit en herstelt het vocht 
balans. 
Mocht je last hebben van een vette huid, dan kan je het 
beste een kleimasker gebruiken. Deze absorbeert 
overmatige talg en heeft een zuiverende werking.  
Bij een gecombineerde huid is het kunst om beide 
maskers te gebruiken op de juiste plekken.   
Geïrriteerde huid kan je het beste bestrijden met een 
zogenaamd blackhead masker. Deze neem de bacteriën 
en dode huidcellen mee bij het afhalen van dit masker. 
Het zorgt voor een diepe en grondige reiniging van je 
huid. 



Voor een normale huid gebruik je een crèmemasker of 
een peel-off masker. Je huid zal na het verwijderen 
zacht aanvoelen. 
Als je wat ouder wordt en je wilt rimpels tegengaan, 
dan kan je een anti-againg masker gebruiken. Door 
gebruik van algen, hyaluronzuur, vitaminen en 
mineralen hierin, zal de huid zich langzaam verstevigen. 
. 
Als we last hebben van lichamelijke ongemakken, dan 
dragen we soms ook een masker. Bij bijvoorbeeld de 
pijn verbijtend, zeggen we dat het wel gaat en 
strompelen we verder. Bij intens verdriet of verlies, 
luchten we ons hart alleen bij een goede bekende. Heel 
begrijpelijk allemaal, want je wilt niet altijd zeuren. 
 
Dan de bekende feesten zoals Sint Maarten, Halloween 
en carnaval. Dan verkleden wij ons met een masker, 
zoals we normaal niet willen zijn. Hoe gekker hoe 
beter. Soms gaat dat gepaard met overvloedige drank, 
terwijl kinderen de deur langs gaan voor de nodige 
snoeperij.  
 
Dan blijft er nog een hamvraag over. Welk masker 
draag jij? 
 

 

 

 



                  
 

                                 Goedgekeurd. 

Geachte heer Nicolaas, 

 

Ik kan u het volgende mededelen. Uw bloedruk, 

hartslag en lichamelijke gesteldheid is prima in orde. 

Geestelijk speelt er nu even wat anders in uw hoofd. 

Psychiater Kweetniet heeft u onderzocht en komt tot 

de volgende conclusie. 

 

Ernstig in verwarring gebracht door hem de zwarte piet 

toe te schuiven. Dit raakt de beste man die alleen maar 



mensen, maar vooral kinderen goed wil doen. Daar is 

hij heilig van overtuigd.  

Toch is dit vreemde spel heel gemakkelijk op te lossen. 

Alle gekleurde pieten, roetveeg pieten die niet door de 

schoorsteen durven, ontdoen van vuurwerk en andere 

meegebrachte snuisterijen die niet bij een kinderfeestje 

horen, meenemen naar Spanje voor een 

heropvoedingscursus van cadeau’s inpakken en 

gedichten schrijven.  

Dit net zo lang, totdat ze tot inkeer komen en kinderen 

gelukkig zien worden door hun mee gebrachte 

ingepakte speeltjes. Verdere sessies acht ik verder niet 

nodig, daar u zelf over voldoende gezonde helpers/sters 

beschikt. 

 

Zo ziet u maar heer Nicolaas. U hoeft zich geen zorgen 

te maken en we zien u volgend jaar wel weer voor de 

gezondheidscheck. 

 

De rekening kunt u net als voorgaande jaren weer in 

pepernoten aan minder bedeelden uitbetalen. Regel 

het hier verder wel met onze account. 

 

Met vriendelijke groet, 

Piet Lachveer, directeur Nicolaas hospitaal Spanje. 



 
 

Nickname. 

 

Haarle15. 

 

Mijn nickname Haarle15 is eigenlijk uit ergernis 

ontstaan dertig jaar geleden. Nadat ik samen met een 

buurvrouw een computercursus had gedaan, dat wilde 

zeggen, zij volgde de cursus. Heb het boek gekopieerd 

en samen de lessen doorlopen bij haar thuis en zo de 

mogelijkheden gezien op de PC. Kort daarna kocht ik 

een afdankertje van het werk. Mijn eerst IBM 386. 

Programma’s kopieerde je gewoon via je werk. 

Wachtwoorden bestonden toen nog bijna niet. Internet 

was in opkomst en je kon gratis cd-rom krijgen om via 

een provider in te bellen na installatie.  

Het was tijdens de eerste stappen op het grote World 

Wide Web, waar je via gratis zoekmachines ging kijken 

wat er in de wereld te koop was. Niet te lang, want je 



moest toen nog eerst inbellen en de telefoontikken zelf 

betalen. Dat kunnen we nu niet meer voorstellen. 

De ergernis zat in het emailverkeer. Een van de gratis 

providers voor je email was Dolfijn. Veel mensen 

maakten daar gebruik van. Het was dol fijn als alles 

werkte, maar was je een paar weken niet bij je 

mailadres geweest, dan was je er al weer af geknikkerd. 

Dat kwam dat alle ruimte benut moest worden en die 

was bij hen niet al te groot. Ook dat kunnen we nu niet 

meer voorstellen. Zelf had ik toen 

MartinWichink@dolfijn.nl, dat weet ik nog wel. Was 

deze verlopen, dan kon je niet meer hetzelfde 

naamadres gebruiken of er kwamen cijfers erachter te 

staan. Dit gebeurde ook bij mensen met dezelfde 

naam. Dat zorgde dan weer voor frustratie, want hier 

gebruik je dit emailadres en op een andere plek weer 

een andere. Die ergernis hoorde je wel vaker destijds. 

Op het werk hoorde ik van een collega, dat hij zijn 

woonplaats en huisnummer had gebruikt. Hoe simpel 

wil je het hebben. Alleen zorgen dat je nu regelmatig 

even op je mailadres ging kijken.  

Zo is Haarle15 ontstaan en gebruik ik dit vaak op het 

World Wide Web en in mijn emailadressen. Of dit nu is 

bij Web Tales, mijn eigen website of elders. Daarom 

noemen ze mij op het werk ook wel eens mister 

mailto:MartinWichink@dolfijn.nl


Haarle15, als we het hebben over 

internetgebeurtenissen. Dus zo kan een nickname 

ontstaan en een eigen leven gaan leiden. Voor de rest 

blijf ik gewoon Martin Wichink uit Haarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoop dat je van deze verzameling hebt genoten.  

 

Op mijn website staan nog meer verhalen en gedichten 

in deze bundelvorm. 

 

Kom, kijk en download op: 

 

https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-

gedichtenbundels 

 

Tot gauw. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Wichink. 

https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-gedichtenbundel
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