
 



Voorwoord. 

 

 

Als heel jong is Martin Wichink begonnen met het 

schrijven van verhalen. 

 

Het gaf hem de mogelijkheid om zich tijdens het 

schrijven terug te trekken in zijn eigen door letters en 

woorden gevisualiseerde wereld. 

 

Deze “verzameling gedichten” is een bundeling 

“ongeslepen” emoties uit het dagelijks leven, 

vormgegeven in verhalen en gedichten van deze 

prijswinnende auteur.  

 

Deze prachtig samengestelde bundel van Martin’s 

meest toonaangevende teksten, geeft de lezer een 

verfrissende unieke kijk op de wereld. 

 

Deze gedichten is het vierde verzamelingsbundel welke 

op deze manier in openbaarheid komt en is ontstaan 

uit zijn passie voor schrijven.  

 

 

Martin Wichink. 



Inhoud van deze verzameling gedichten: 

 

Hartendief 

 

Herfst perikelen 

 

Het bankje 

 

Hittebestendig 

 

Is april niet meer de feestmaand 

 

Kerst is een feest 

 

Koude killer 

 

Kunnen we nog zonder 

 

Lekker uitwaaien op de fiets 

 

Lijdensweg 

 

Wens je veel plezier bij het lezen van deze gedichten. 

 

 



hartendief 

meneer van Steeg 

belandde tussen de Valentijn spullen 

kwam daar tot zijn overweeg 

zonder het eigenlijk te willen 

 

vele harten 

ik heb je lief 

zouden hem tarten 

hij werd een hartendief 

 

liefde voor de eerste keer 

heel lang geleden 

een onschuldig kusje deed niet zeer 

had er toen lang voor gestreden 

 

zij is nu weer alleen 

maar of ze nu op een Valentijnskaart zit te wachten 

nu hebben ze veel meer gemeen 

samen er over praten kan de pijn verzachten 

 

de geschreven kaart gaat op de bus 

liefde maak je hart weer jong 

nu is het even afwachten dus 

veertien februari gaat plots de bel… ding dong 



herfst perikelen 

 

bladeren verkleuren 

van groen naar bruin 

begint ergens onderaan een tak 

tot het topje in de kruin 

 

eikels die vallen 

knallend op het autodak 

mag je nog blij zijn dat er maar een is 

en niet een hele tak 

 

 

dan is er een najaarsstorm geweest 

een met heel veel wind 

het bos is dan even gevaarlijk 

tot dat het weer is vrijgegeven door het 

boswachtersbewind 

 

eekhoorns die wegspringen voor het naderende gevaar 

maar blijven wel hamsteren voor de wintertijd 

ze merken de weersverandering in de herfst 

dus wintervoorraden aanleggen in de gauwigheid 

 

 



zelf zoek ik de tamme kastanjes 

lekker om ze zo gepeld te eten 

maar een goede kok in de keuken 

zal zijn eigen geheime recepten hiermee wel weten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het bankje. 

 

het bankje aan de rand van deze camping 

met uitzicht over de uiterwaarden van de Maas 

trekt vele bezoekers 

ieder met hun eigen relaas 

 

een oude man wil graag vogels spotten 

gewapend met de verrekijker in zijn hand 

ziet hij wilde paarden, schapen en koeien 

verder op vreten een groep rotganzen gras in een 

weiland 

 

 

containers komen voorbij boven de dijk 

op de maas vaart een groot schip 

een jongen telt ze in allerlei kleuren 

ziet de stuurcabine met radar, dat is pas hip 

 

wilde paarden verschijnen bij het hek 

een meisje spreekt ze toe heel zacht 

als ze de broodzak opent hinniken ze even 

hier op hebben ze gewacht 

 

 



een verliefd stelletje geniet van de ondergaande zon 

even denkend dat ouders niet mee kijken 

genieten samen van hun eerste liefde 

of deze na de vakantie ook nog stand houd zal blijken 

 

de bank verdwijnt langzaam in de nevel 

het wordt vast een koude nacht 

stil en eenzaam in het niet 

wachtend op de komende nieuwe dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hittebestendig 

plof neer op het terras 

smeer me in met zonnecrème 

voel de hitte van mijn huid 

puffend zak ik onderuit 

 

wat kan die oranje bol toch een hitte veroorzaken 

petje of zonnebril veranderen daar weinig aan 

zo min mogelijk bewegen lijkt het beste 

een verkoelend drankje dan maar 

 

de kok voelt de hitte in de keuken 

van stoom en warmte boven de pannen 

elke tevreden klant is er een 

smikkelend van zijn passie en creativiteit 

 

hitte bij een pittige discussie 

armen zwaaien mee bij elk woord 

verzoening volgt als de een water bij de wijn doet 

liefdevol word er dan verder getafeld 

 

onder een grote parasol 

lekker in de schaduw 

sla dit allemaal gade 

nippend aan mijn cool best 



Is april niet meer de feestmaand 

 

de eerste in april is een echt de narrendag in het gezin 

waar diverse grapjes mogen passeren 

een trapt hier natuurlijk spontaan in 

de ander kan zich hier aan bezeren 

 

veertig dagen zitten er tussen Pasen en Pinksteren 

is de laatste in mei 

dat zal ons feestvierders niet hinderen 

dan maakt ons Pasen in april wel blij 

 

 

ken April ook als een mooie meid 

blonde haren, blauwe ogen 

stoer gekleed en toch bij de tijd 

als ze langs loopt, wordt menig hoofd omgebogen 

 

we vieren samen met zijn allen weer koningsdag 

zijn de prinsesjes er ook weer bij 

met Maxima die volop geniet en je hoort soms haar 

schaterlach 

de pers kan het toch niet laten en staat in de rij 

 

 



maar het belangrijkste in het leven 

of je een feestdag, feestmaand hebt of niet 

zorg dat je om elkaar blijft geven 

en dat je elke dag geniet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerst is een feest 

 

kerst is een feest 

de een vindt het geweldig 

voor de ander een kwelgeest 

 

prachtig versierde huizen 

kerststal neergezet en boom geplant 

eten en drinken als rijkeluizen 

 

dagelijks prakkie eten in huis 

iedereen is vrij, maar je ziet geen mens 

als altijd blijft het zo stil als een muis 

 

het huis is soms te klein 

met alle familie en vrienden over de vloer 

als we maar met zijn allen samen zijn 

 

zelfs als het zonnetje even schijnt 

lokt zelfs het wandelen niet 

omdat de eenzaamheid niet verdwijnt 

 

kerst is een feest 

de een vindt het geweldig 

voor de ander een kwelgeest 

 



maar als we eens naar de eenzame mensen omkijken 

verruimd dat niet ieders blik 

maatjes worden zal je leven doen verrijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koude killer 

koud was zijn blik 

pakte een scherp mes. 

als een chirurg, zo zette hij zijn sneden in het vlees. 

het weinig bloed dat er nog uitkwam deerde hem niet 

 

vervolgens wierp hij zich op de gebroken ribben 

scheidde botten en vlees. 

hij ging er eens goed voor zitten 

Met smaak at hij alles op 

 

koud was de schotel 

schepte hier van op 

doperwten rolden mee over zijn bord 

pakte er stukjes stokbrood bij 

 

een saté, hamlapje en kipfilet volgen 

sissend op de bakplaat 

naast uitjes en de paprika’s 

wachtend op de volgende kluif 

 

ondertussen vulde hij de glazen 

nam de zijne in de hand 

proostte op het nieuwe jaar 

samen met al zijn geliefden om hem heen 



Kunnen we nog zonder 

 

de naam zegt het eigenlijk al 

sociale media op mobiel of tabblad 

om gaan met elkaar 

in een mediale wereld 

 

deels wordt het jou ook opgelegd 

alles gaat digitaal tegenwoordig 

soms is het ook handig 

bij pech of als je de weg kwijt bent 

 

sommigen kunnen helemaal niet meer zonder 

alsof de hand daarvoor gemaakt is 

het maakt hen ook niet uit 

zittend op een fiets of in de auto 

 

maar wat als je eens op een terrasje zit 

bij bijvoorbeeld restaurant De Liefde 

dan drink je daar wat of lekker uit eten 

kijk dan elkaar eens recht in de ogen en geniet van de 

maaltijd 

 

 

 



proef de passie van de kok 

die al uren in de keuken bezig is geweest voor dit 

heerlijke maal 

ook al zou hij dit recept van internet hebben geplukt 

of gekregen van via whatsapp van een collega kok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lekker uitwaaien op de fiets 

eindelijk voorjaar heerlijk erop uit 

fietsen worden van stof ontdaan 

banden worden opgepompt 

lekker uitwaaien op de fiets 

 

kiezen we voor een route 

of maken we zo maar een rondje 

wat maakt het uit na deze koude regentijd 

lekker uitwaaien op de fiets 

 

kijk de bloeiende struiken 

de bomen prachtig in knop 

genieten van deze zonnige dag 

lekker uitwaaien op de fiets 

 

voor het eerst weer even een terrasje pakken 

met een hapje en een drankje 

de lente moet gevierd worden en dan weer verder 

lekker uitwaaien op de fiets 

 

nieuwe plannen worden gemaakt 

om dit weer vaker te gaan doen 

de vakantie lonkt weer om meer te genieten 

lekker uitwaaien op de fiets 



Lijdensweg 

even gek doen 

om alle zorgen even te vergeten 

samen de grote zaal in 

het is carnaval 

 

wat een clowns 

prachtig versiert 

de een doet nog gekker dan de ander 

wat hebben ze een plezier 

 

hotsen en springen 

het is een karig uitje 

even uit je bol gaan 

het kan maar een keer per jaar 

 

sta aan de kant als heilig boontje 

een prinses verteld haar verhaal dit jaar 

kijkend naar groepen en praalwagens 

wachtend tot de optocht voorbij is 

 

maar staan ze woensdag ook allemaal in de kerk 

waar het askruisje wacht 

het vlees op vrijdag wordt vermeden 

tot Pasen het geleden leed alles verzacht 



Hoop dat je van deze verzameling hebt genoten.  

 

Wil U mij vrijwillig betalen voor deze verhalenbundel? 

Het bedrag mag je zelf kiezen. Dank je wel alvast 

hiervoor. 

 

Scan de QR- code met de camera app op je telefoon.  

                                                         
Of klik op de link hieronder. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=

D85x1sJ-RTGvAnkm_PoA9Q 

 

Op mijn website staan nog meer verhalen en gedichten 

in deze bundelvorm. 

Kom, kijk en download op: 

https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-

gedichtenbundels 

 

Tot gauw. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Wichink. 
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