
 



Voorwoord. 

 

 

Als heel jong is Martin Wichink begonnen met het 

schrijven van verhalen. 

 

Het gaf hem de mogelijkheid om zich tijdens het 

schrijven terug te trekken in zijn eigen door letters en 

woorden gevisualiseerde wereld. 

 

Deze “verzameling gedichten” is een bundeling 

“ongeslepen” emoties uit het dagelijks leven, 

vormgegeven in verhalen en gedichten van deze 

prijswinnende auteur.  

 

Deze prachtig samengestelde bundel van Martin’s 

meest toonaangevende teksten, geeft de lezer een 

verfrissende unieke kijk op de wereld. 

 

Deze gedichten is het eerste verzamelingsbundel welke 

op deze manier in openbaarheid komt en is ontstaan 

uit zijn passie voor schrijven.  

 

 

Martin Wichink. 



Inhoud van deze verzameling gedichten: 
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Veel leesplezier bij het lezen van de gedichten. 

 



Mevrouw Ponsteen 

 

in de huiskamer zit mevrouw Ponsteen 

achter een paar prachtige geraniums 

heerlijk zitten schommelen in een ouderwetse 

leunstoel 

helemaal voor haar alleen 

 

met de rozenkrans in haar hand 

tientjes bidden 

mompelend voor zich uit starend 

voor een stukje helder verstand 

 

 

het is al meer dan vijfentwintig jaar geleden 

dat haar man plotseling stierf 

hartstilstand luide de doods oorzaak 

toch hield ze zich staande ondanks de moeilijkheden 

 

ze werd nog actief op haar oude dag 

helpen met het uitdelen van voedsel bij de dagopvang 

of bij het vouwen van de wekelijkse dorps krant 

bezig zijn met dagelijkse dingen wat dat ook wezen 

mag 

 



maar met een van de uitstapjes van het tehuis 

is er wat bijzonders gebeurt 

daar was plots een vriendelijk en vrolijke man 

waar het eerste afspraakje werd gemaakt per abuis 

 

op het moment dat de man haar in haar ogen keek 

waren het de kriebels onder in haar buik 

die voor verwarring zorgde 

dat haar gezonde verstand er een moment onder 

bezweek 

 

als je al zo lang alleen en negentig bent 

ondanks je een rijk leven leeft 

toch probeert zo oud te worden 

misschien dat dit samen nog beter lukt met deze 

vriendelijke en vrolijke vent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muggen 

na liefdevol tafelen 

met misschien een glaasje wijn 

zoet bent in geslapen 

dat vinden muggen nu fijn 

 

in groten getale gaan ze op zoek 

naar het warme rode bloed 

je word lek gestoken 

want prikken kunnen ze goed 

 

jeuk, krabben 

dan is het al te laat 

de woede stijgt 

je stelt dan een mandaat 

 

druk ik zacht 

is de mogelijkheid aanwezig om te ontsnappen 

druk ik harder 

moet ik jou van de muur schrappen 

 

kies liever voor de elektrische variant 

de grill plaat is gelijk paraat 

wil je bleu, medium of doorbakken 

nu beslis ik hoe het gaat 



Neem tijd 

wat lijkt de tijd toch snel te gaan 

als we achtenveertig uur in een dag willen stoppen 

zijn dat de onbegrensde mogelijkheden 

in deze moderne tijd 

 

maken we pas meer tijd 

als we ziek of overspannen worden 

dat stress ons leven beheerst 

moeten afkicken voor een leefbaar leven 

 

kunnen we pas stoppen 

als je lichaam haar rem aantrekt 

en niet meer alles kunnen 

zoals weleer 

 

moe en versleten 

beseffend dat het anders had gemoeten 

er geen weg meer terug is 

om het nog eens over te doen 

 

neem tijd voor elkaar 

tijd voor ontspanning 

leuke dingen samen doen 

een ontspannen avond doet soms wonderen 



Nieuw najaarsrecept 

bij een afnemende temperatuur 

de wind blaas onverwachts stormachtig guur 

met buien als vallende neerslag 

komt het najaarsrecept bescheiden voor de dag 

 

als de toevoer van boomsappen langzaam stopt 

eikels worden vallend op straat gedropt 

bladeren veranderen voorzichtig in hun unieke kleur 

zo krijgt het najaarsrecept een eigen interieur 

 

de vakantie is net de rug toegekeerd 

het afkicken zijn we nog niet helemaal verleerd 

de avonden worden korter voor ons gevoel 

het najaarsrecept krijgt zo een eigen stoel 

 

als de gekleurde bladeren gaan vallen 

zo de herfst bij ons neer stallen 

bomen worden langzaam kaal 

dit najaarsrecept naderd zo het einde van zijn verhaal 

 

maar met al die groenten en fruit 

brengen we nieuwe smaakmakers vooruit 

genoeg eten en drinken op het vernieuwde menu 

zo is er altijd een nieuw najaarsrecept voor elke invidu 



Nudist 

 

een zon aanbiddende nudist 

heeft zich slechts een keer vergist 

hoeft zich normaal niet druk te maken over dragende 

kleding 

leeft frank en vrij en doet haar eigen ding 

 

heeft waarschijnlijk een prachtige vakantie gehad 

ging dagelijks vast in haar Eva kostuum op pad 

zwemmen, zonnebaden in dat goddelijke paradijs 

vaste plek en zeker niet op doorreis 

 

 

maar in de nazomerse dagen 

wil ze er nog een weekendje aan wagen 

het is waarschijnlijk dit jaar de laatste keer 

volgend jaar ziet ze dan wel weer 

 

na het ontbijt komt ze met haar vaat 

naast mij is er nog plek bij een lege afwasplaat 

afkeurend kijkt ze naar mijn favoriete camping kleding 

was gewoon af en droog mijn spullen blingbling 

 

 



stoer doet ze haar afwas al komt dan pas het besef 

dat ze nu niet op een nudistencamping is en dat noem 

ik lef 

ze loopt terug in vol ornaat 

maar zal morgen wel beter nadenken als ze naar de 

afwas gaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op slag verliefd 

het gebeurde op de eerste dag van januari 

op slag werd Valentijn verliefd 

sindsdien werd zij zijn geliefde 

het jaar had niet beter kunnen beginnen 

 

winkeliers doen er massaal aan mee 

de dag van de liefde 

Valentijn kan er niet om heen 

zoekt iets speciaal uit voor zijn geliefde 

 

uit dineren in een romantisch restaurant 

dat ook nog eens de naam de liefde draagt 

speciaal menu op het thema Valentijnsdag aangepast 

een cadeau is geboren 

 

de juwelier krijgt ook nog een bezoek 

oorbellen met rode kleine hartjes 

een bijpassende ring mag niet ontbreken 

sierlijk verpakt in een klein doosje 

 

het eten is voortreffelijk 

de sieraden vallen in de smaak 

liefde viert nu zijn hoogtij 

of is er nog ruimte voor meer 



Prins op het witte paard 

de verrekijker blikt langs het herfstachtige landschap 

tot het bij een landhuis wacht 

is er soms een verwantschap 

zie namelijk twinkelende ogen en een vrolijke glimlach 

 

gluren naar de buren 

het is haar veel waard 

daar woont haar aanbidder 

de prins op het witte paard 

 

in restaurant De Liefde tijdens een galafeest 

droeg hij eens een gedicht voor 

over de menukaart nog het meest 

nam daar alle gangen even humoristisch door 

 

zijn blik bleef op haar gericht 

alsof hij haar voor het eerst zag 

daar is zij voor hem gezwicht 

met een handkus tot slot won hij zijn veldslag 

 

vandaag geeft zij met hem haar feest 

op het menu staat het eten van wild 

ze smikkelen tot het genoeg is geweest 

tot hij haar onverwacht oppakt en over de drempel tilt 



schaars gekleed 

 

ontspannen zittend op een zonnig terras 

drink een slok cola uit een stevig glas 

aan een andere tafel verschijnt een dame schaars 

gekleed 

ze krijgt mijn aandacht, als u dat maar weet 

 

onder een wit zomerjurk zo getrokken uit de la 

zie contouren van haar boezem zonder bh 

beide dansen ze mee in de maat 

als de dame onverwachts weer een beweging maakt 

 

 

al snel wordt haar bestelling gebracht 

door een jonge ober die ook wat aandacht verwacht 

met een fooi stuurt ze hem weg 

daarmee is zijn flirt als snel beslecht 

 

gladgeschoren gebruinde benen wat een appetijt 

verslik me bijna als ze deze lichtjes spreidt 

even slaat mijn hart op hol 

een bloemetjes slip niets is haar te dol 

 

 



als ik haar even beter onderzoek 

zie ik daar een bobbel in haar onderbroek 

door dat manwijf eerste klas 

laat bijna van schrik vallen mijn colaglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sociale controle 

we letten op wie er in onze buurt komt 

of later op de avond een der huizen weer verlaat 

houden gewoon onze wijk in de gaten 

dus gluren we niet bij de buren in de straat 

 

samen praten, lachen, drinken tijdens een feest 

met onze humor is er dan altijd wel een de sigaar 

noaberschap is dan zo ons ding 

als het moet staan we er voor elkaar klaar 

 

je hebt van die wandelende kranten 

soms snap je niet hoe ze overal alles van weten 

tot in de smeuïge details toe 

en kunnen zich met een heus roddelblad meten 

 

hoe gaat het of is alles nog goed 

dan denk ik wel eens stout 

kwijlend wachtend op antwoord en zeg dan droog 

nee sorry hoor, heb er gelukkig maar één fout 

 

moet je iets vertellen 

maar het moet onder ons blijven 

zie ze later wel met anderen praten 

wat zal er dan van ons geheim overblijven 



Stiefdochter. 

 

Als puber van 15 leerde ik je kennen. 

Door omgang met jou moeder. 

Opstandig soms als je vader. 

Moest ik leren schipperen. 

Nu 6 jaar later, 

hebben we elkaar leren begrijpen. 

Milder geworden in de tijd. 

Toch twijfel ik wel eens... 

is er niet een stukje echt van mij bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoop dat je van deze verzameling hebt genoten.  

 

Wil U mij vrijwillig betalen voor deze verhalenbundel? 

Het bedrag mag je zelf kiezen. Dank je wel alvast 

hiervoor. 

 

Scan de QR- code met de camera app op je telefoon.  

                                                         
Of klik op de link hieronder. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=

D85x1sJ-RTGvAnkm_PoA9Q 

 

Op mijn website staan nog meer verhalen en gedichten 

in deze bundelvorm. 

Kom, kijk en download op: 

https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-

gedichtenbundels 

 

Tot gauw. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Wichink. 
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